
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

door jouw woorden 

rollen mijn gedachten 

langs de lach de diepte in 

ze vinden daar de perspectieven 

en ik opnieuw verwondering 

 

 

je daagt me uit te kijken 

naar meer dan wat mijn ogen zien 

 

 

het diepe blauw met witte randen 

weerkaatsen het op-vallend licht  

elke kelk verbloeit weer de woorden  

je humor geurt zacht de kamer in 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Retel  - februari 2017 

voor Heleen  

maandagmiddagdruifjes 


